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DE 4,5 KM IS GESCHIKT VOOR MINDERVALIDEN 

DE 16  KM – 18 KM – 24 KM - 26 KM ZIJN ZONDER HOND WEGENS NATUURDOMEIN 

VORDENSTEIN 

 

Het vertrek is in de feestzaal van het Fort van Merksem.  

 

Het fort: vroeger en nu 
 
Het fort van Merksem werd gebouwd in 1876 en is in totaal 32 hectare groot. Het was een 
militair bolwerk voor de verdediging van de stad Antwerpen. In 1914 werd het fort door de 
Belgische verdediging gedeeltelijk opgeblazen toen de Duitsers Antwerpen binnenvielen. 
Het fort van Merksem bleef een militair gebied tot 1972. In 1977 werd het eigendom van 
de stad en werd het omgevomd tot een sport-en recreatiedomein, waar vele socio-
culturele en sportverenigingen hun stek hebben. Nu kan je in het fort petanquen, 
voetballen, volleyballen en basketballen en vissen in het vestingwater (geen vergunning 
nodig). Het resterend gedeelte van de groene zone wordt ingenomen door volkstuintjes. 

 

De 12 km is een volledige andere omloop dan de 4 km (MV), 6 km en 9 km  

 

De 12 km gaat direct na het verlaten van het Fort weg om rond het vestingswater te 

wandelen.  Deze komen terug bijeen bij de langere afstanden om zo naar het Peerdsbos te 

gaan.  

 

Peerdsbos 
 
De naam Peerdsbos dook voor het eerst op in een rekening van 1431-1432 onder het 
hoofdstuk houtverkoop uit bossen: 'een elsen busch gestaen opt goet ten Breemdonc, 
geheyten 't Peertsbusch. Het Peerdsbos bleef lange tijd in eigendom van het OCMW van 
Antwerpen tot de Vlaamse overheid het bos kocht in 2008. Momenteel is het bos in 
beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het bos bestaat voornamelijk uit loofhout 
als zomereik, beuk, lijsterbes en zwarte els. Ook oude bossoorten zoals dalkruid, 
adelaarsvaren, bleeksporig bosviooltje, lelietje-van-dalen en hazelaar groeien hier. 
Het 149 hectare grote bos is een unieke habitat voor verschillende vogelsoorten, 
vleermuizen, vlinders en reeën. De Laarse Beek, die door het Peerdsbos meandert, is sinds 
2002 Europees beschermd.   

 

Na dit door gewandeld te hebben en na een brug over de autostrade komen we bij de 

rustpost uit. Die is gelegen in het domein ‘Den horst’.  Hier is het ± 7 km. 

 

Dit is in de grote vakanties een speelterrein voor kinderen van 5 jaar tot 14 jaar. Andere 
perioden is het ook een buitenschoolse opvangcentrum voor kinderen van 2,5 jaar tot 7 
jaar. 



 

Na deze post is het eventjes langs de grote baan om dan in de woonwijk ‘De List’ te komen. 

Deze doorkruisen we helemaal via paadjes, straten en een mooie dreef. Hierna is het 

aankomst. 

 

De 4 km (MV) is een verkorting van de 6 km maar heeft ook een rustpost na ± 2 km. 

De 6 km en 9 km gaan eerst over een aantal grintwegen door de ‘polder van Merksem’ om 

terug te komen aan het Fort om de andere kant van deze te wandelen. Hierna is er de 

splitsing en gaat de 6 km rechtstreeks naar de rustpost bij ‘FC Seja’. De 9 km gaat eerst via 

enkele smalle paadjes door de woonwijk ‘de volkstuintjes’ om via het Ijsvogelbos en een 

nieuw aangelegd fietspad ook bij de rustpost te komen.  Hier heeft de 6 km ± 3 km en de 9 

km ± 6 km gewandeld. Hierna is het terug richting fort maar eerst door de volkstuinen 

(moestuinen uitgebaat voor eigen gebruik) om dan via het vestingwater terug bij de 

aankomst te komen. 

 

16 km en 18 km is ZONDER HOND  volgt eerst de 12 km tot aan de rustpost Horst. Hierna 

maken deze een lus van ± 4 km of ± 6 km door het natuurdomein Vorstenstein om terug bij 

de rustpost Horst te komen. Daarna samen met de andere afstanden naar aankomst. 

 

20 km, 24 km  en 27 km volgt eerst de 9 km  tot rustpost FC Seja. Daarna komen deze aan 

het einde van het Fort bij 12-16-18 km.  Maar deze 3 langste afstanden maken nog een 

langere lus bij in het Peerdsbos om zo naar de rustpost Horst te gaan. Hierna gaat de 24 km 

en 27 km ZONDER HOND de lus in het Vordenstein. Ofwel 4 km of 6 km. Na 2de maal 

rustpost Horst gaan deze samen met de andere afstanden ook naar aankomst. 

 

Kasteelpark met internationale faam 
 
De afwisseling tussen de tuinen, het parkgebied aan het oude kasteeldomein, de ruwe 
natuur en de openheid met toch een gesloten karakter maken park Vordenstein uniek. 
Deze mix vormt ook de ideale leefomgeving voor enkele bijzondere diersoorten. Het park 
is ook voor minder mobiele personen toegankelijk. Fietsen en honden zijn niet toegelaten 
in het park. Park Vordenstein is een oase van rust en stilte, ideaal om even weg te dromen! 
Kortom, park Vordenstein is een lust voor de zintuigen. In 2019 kreeg Park Vordenstein 
voor de eerste maal een Green Flag Award, een internationaal kwaliteitslabel voor 
duurzaam beheerde parken en groene ruimten die extra duurzaam beheerd worden. In 
2020 werd het uitgeroepen tot één van de tien mooiste parken ter wereld. 
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